Jan de Kok: Dit onderwijs ontvang...

Ongehoorzaam

Sjoerd is lekker aan het spelen. Maar het is al [aat
geworden

'Sjoerd, ruim je je speelgoed op?' roept zijn moeder vanuit
de keuken,

Sjoerd zegt niets maar speelt gewoon door. Hij wil
helemaal niet naar bed. Met zijn trein spelen vindt hij veel
leuker. Weet je wat? Hij doet net of hij mama niet hoort
'Sjoerd? klinkt het weer

"Ja,' zegt hij zacht. Maar zijn moeder hoort het.

‘Nu opruimen joh, het is hoog tijd om naar bed te gaan.’
‘Goed,’ zegt Sjoerd, maar hij speelt gewoon door. Nee
hoor, hij luistert gewoon niet.

Opeens staat mama bij hem.

‘Sjoerd,’ haar stem klinkt boos en verdrietig gelijk,
‘waarom ben je z0 ongehoorzaam?'

Daar weet Sjoerd ook geen antwoord op

"Ik wil niet naar bed,’ zeqt hij nog. Toch begint hij zijn
speelgoed op te ruimen en gaat mee naar zijn slaapkamer.

Je weet het nog wel hé? Adam en Eva luisterden ook niet
naar de Heere. Ze aten toch van de boom waarvan God zei
dat ze er niet van mochten eten. Ze waren ongehoorzaam
Weet je wie er nog ongehoorzaam was? Dat was Achan

Je hebt vast wel eens van Jericho gehoord. Juist, daar
woonde Rachab op de muur van de stad. Alle muren waren
ingestort toen de Israélieten er omheen liepen. Dat had
God gedaan! Alleen het huis van Rachab was blijven staan
Daarna mochten de Israélieten de stad in en alle mooie en
dure spullen eruit halen. Die waren voor het huis van de
Heere. Niemand mocht iets voor zichzelf houden. Maar
wat deed Achan? Hij nam stiekem goud, zilver en kleren
mee. Die had hij verstopt in zijn tent. Wat stout van Achan!
Wat ongehoorzaam!

Zondag 4 Jozua 7:1-6 Psalm 86:6 (1773) Psalm 86:6 (Datheen)
Je weet misschien ook dat het allemaal ontdekt is. De Leer mij naar Uw wil te hand'len, Uw wegen wil mij toch leren,
Heere Zelf heeft Achan aangewezen. En Achan moest 'k Zal dan in Uw waarheid wand'len; Dat ik recht ga t’ Uwer ere;
sterven. Ze hebben hem meegenomen, samen met zijn Neig mijn hart, en voeg het sadm Opdat Gij van mij ook meest
vrouw, kinderen en al de dieren die hij had. Toen hebben Tot de vrees van Uwen naam. Ten rechten moogt zijn gevreesd.
de Israélieten net zo lang stenen op hen gegooid tot ze HEER, mijn God, ik zal U loven, Ik wil U, Heer hoog verheven,
niet meer leefden. Dat moest van de Heere. Wat erg als je Heffen ‘t ganse hart naar boven; Altijd prijs en ere geven;
ongehoorzaam bent tegen de Heere Uw naam en majesteit Ik wil Uwen Naam zeer klaar

tot in eeuwigheid. Groot maken in 't openbaar.
Maar jij? Jij bent ook wel eens ongehoorzaam, denk ik. Dat
moet je niet doen hoor! De Heere vindt dat heel erg enis
daar verdrietig en boos om. Je doet niet alleen je vader en
moeder er verdriet mee, maar ook de Heere.
Hoe moet dat dan, zul je vragen? Ik ben ook wel eens
ongehoorzaam. Moet ik dan ook sterven en is de Heere
dan ook boos op mij? Ja, dat is zo. Maar gelukkig is
de Heere Jezus naar de aarde gekomen. Hij is altijd
gehoorzaam geweest. En waarom? Om er voor te zorgen
dat God nu niet meer boos hoeft te zijn op ongehoorzame
mensen. Daarom is het nodig dat de Heere ook voor
jou is gekomen. Dat je een nieuw hart krijgt. Dat je
wedergeboren wordt



